
ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG  24 oktober 2021 
Ds. Hans van Ark uit Vorchten 

Thema: “Leven tussen rust en onrust” 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel, klokgelui 
  
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied (zangers):  Lied 218 
 
Bemoediging en groet 
 
Introductie op het thema 
 
Zingen(zangers): Psalm 42: 3 
 
Lezing van delen uit Psalm 51: 9 – 14 
 
Zingen(zangers): Lied 833  
 
Gebed 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Moment voor de kinderen 
Lied 288 YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=r9hl-un6FGc 
Tijdens YouTube lied wordt de lantaren aangestoken voor de kinderen thuis  
door ouderling van dienst.  
 
 
Lezing:  Psalm 131 
  Matth. 11: 28 en 29 
  Lucas 8: 22-25  
 
Zingen (zangers):   Psalm 131: 2 en 3  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r9hl-un6FGc


Overweging: “Leven tussen rust en onrust” 
aansluitend een meditatief moment via de schermen over Een toekomst vol 
van hoop 
https://www.youtube.com/watch?v=WFtdZWoICQM 

 

Zingen (zangers):  (organist graag melodie een keer voorspelen) 
Zingen (op de melodie Johannes de Heer 264, tekstbewerking ds van Ark) 

 

1. Of vreugde mijn deel is, verdriet mij bezeert 

de storm waait en wind ongekend 

U hebt o mijn Heiland, vertrouwen geleerd 

Dat U steeds, dat U steeds bij mij bent. 

 

Refrein: 

Het is goed met mijn ziel 

Het is goed met mijn ziel 

Als U steeds, als U steeds bij mij bent 

 

2. Het leven kent hoogten en diepten steeds weer 

Uw macht lijkt soms nauw’lijks te zien. 

Dan weet ik, mijn anker ligt vast bij Mijn Heer. 

Eens dan zal ik Uw glorie weer zien 

 

Refrein: 

Het is goed met mijn ziel 

Het is goed met mijn ziel 

Als U steeds, als U steeds bij mij bent 

 

 

3. En als ooit aan ’t einde, aan ’ t einde der baan 

Mijn leven hier haast is gedaan 

Geloof ik vol vreugde, dat U daar zult staan 

Ik koers vast op mijn Heiland dan aan. 

 

Refrein: 

Het is goed met mijn ziel 

Het is goed met mijn ziel 

Als U steeds, als U steeds bij mij bent 

 
 
RONDOM GEBEDEN EN GAVEN  
Pastorale mededelingen 
 
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader 
Onze Vader door allen hardop meegebeden 
 
Inzameling van de gaven (digitale collectes) 

https://www.youtube.com/watch?v=WFtdZWoICQM


Zingen slotlied (allen):   Lied 868: 1, 2, 4, 5     

Zegen (gesproken Amen en afsluiten met) gezamenlijk zingen Lied 416 
 
Orgelspel 
 
 
 


